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Van september 2019 tot mei 2020 valt er in de provincie Antwerpen heel wat 
te beleven om de bevrijding van WOII te herdenken. Op 3 oktober 1944 werd 

Brasschaat bevrijd. Fiets langs enkele memorabele plekken uit deze periode. 

Wil je meer beleven in Brasschaat?
www.brasschaat.be

toerisme@brasschaat.be
03 650 03 01

FIETSROUTE BEVRIJDING
2019 - 2020



een beetje geschiedenis...

VERTREK: Remise gemeentepark 3, Brasschaat, gratis parkeergelegenheid 

1. Fiets naar de Kerk en aan de lichten rechtdoor naar de AUGUSTIJNSLEI. 
2. Fiets telkens rechtdoor bij de ronde punten en rechtdoor de HOOGBOOMSESTEENWEG op. 
3. Fiets voorbij de lichten van de Bosdreef en draai de eerste straat rechtsaf op 

BERNARD VADDERLAAN.

4. Volg links (macadam) de FORTDREEF, op het einde links blijven volgen. 
 Je passeert het FORT VAN KAPELLEN (rechterzijde) met vooraan een tank LEOPARD 1 A5. 

Dit is ook het vertrekpunt van de spoorfietsen.  

6. Fiets over het rondpunt rechtdoor HEIDESTRAAT ZUID in. Op het einde van de 
HEIDESTRAAT ZUID sla je rechtsaf (passage bareel = circa 500 meter onverharde weg). 

    Hier passeert men aan linker- en aan rechterzijde het ANTITANK-GRACHT. Je fietst hier 
door het militaire domein.

7. Fiets over de spoorrails. Sla rechtsaf de LICHT VLIEGWEZENLAAN in.
* Je fietst (aan linkerzijde) langs het oudste militaire vliegveld van België. Aan de rech-
terzijde passeer je lokale horeca, het draaipunt van de spoorfietsen, het lokaal van de 
natuurgidsen en het infopunt van The Liberation Route. Iets verder zie je de oude verkeer-
storen die je kan bezoeken tijdens het weekend.

8. Passage bareel

9. Voor de volgende bareel sla je linksaf de VLIEGVELDLAAN in. 
Aan de rechterzijde het Militaire museum “GUNFIRE”. 

VERTREK: Gunfire lichtvliegwezenlaan 3, Brasschaat, gratis parkeergelegenheid

10. Fiets verder op de VLIEGVELDLAAN, passage bareel, bij het T-kruispunt sla je 
rechtsaf de ESSENSESTEENWEG in. 

* Aan rechterzijde de lokale vliegclub, je kan er ook terecht voor een hapje of drankje.

11. Steek de BREDABAAN over aan de verkeerslichten.
Links vooraan zicht op monument HOUWITZER

12. Volg het fietspad langs voorziene servitudeweg.
* Aan de linkerzijde van de baan is Kamp west (de militaire gebouwen zijn nu Campus 
Coppens - de K.M.O. -zone)
* Aan de ingang van de auto’s heb je zicht op de BALIVELOTRON. Dit is een toestel dat de  
afvuurafstand bepaald. 

13. Aan het LEGO-rondpunt rechtdoor ST.JOBSESTEENWEG. Bij de 4de afslag rechts        
       af de MIKSEBAAN op.    

Deze baan was in 1944 de route van het Canadese leger om Brasschaat te bevrijden.

14. Je volgt de Miksebaan    

* Voor wie zin heeft in vers hoeveijs kan je pauzeren bij de kinderboerderij. De ingang kan 
je vinden in de Kerkedreef.

15. Voorbij verkeerslichten Elshoutbaan tot aan school het GIB linksaf in het park    
       Centrum tot aan REMISE.    

afstand: 20 km

Als op 4 september 1944 Antwerpen wordt bevrijd, stagneert het front ter hoogte van het 
Albertkanaal. De Duitsers kunnen hun positie versterken en de Engelsen worden bij verwoede 
pogingen om Merksem te veroveren telkens teruggeslagen. De bevolking van Brasschaat die de 
Engelsen verwachten, worden in de ochtend teleurgesteld door Duitse tanks die in de rich-
ting van Antwerpen rijden. Vier weken lang zal het Albertkanaal de scheiding vormen tussen 
bezetting en bevrijding... Brasschaat wordt niet alleen afgezonderd van Antwerpen, maar als 
een groot deel van de inwoners van Merksem en Ekeren verplicht worden hun gemeente te 
verlaten en onderdak en voeding zoeken in Brasschaat, ontstaan er grote problemen met de 
hulpvoorziening. Daarenboven wordt Brasschaat herhaaldelijk door de Britten en Canadezen 
met kanonnen beschoten. 

Slechts op 3 oktober 1944 slaagt de Zesde Canadese infanterie brigade, komende vanuit Sint- 
Lenaerts, waar ze de Schotenvaart zijn overgestoken en via Brecht, om door te breken en Bras-
schaat te bevrijden. Dit is helaas niet het einde van de oorlog voor Brasschaat en omgeving. 
Van 7 oktober 1944 tot 30 maart 1945 wordt de regio Antwerpen door de Duitsers met V-bom-
men beschoten. Hitler wil de geallieerden verhinderen de haven van Antwerpen te gebruiken 
als aanvoerhaven en lanceert een massale aanval met V1 en V2 raketten. Tegen de V2 bestaat 
er geen afweermiddel, maar tegen de V1 ontwikkelen de Engelsen en de Amerikanen op korte 
termijn een vernuftig systeem van luchtafweer onder de naam “Antwerpen X”. Door de onnauw-
keurigheid van de bommen, komen heel wat bommen bestemd voor de haven en Antwerpen 
– ondanks het succes van de luchtafweer - in heel het gebied van Groot-Antwerpen terecht. In 
totaal zijn er in Brasschaat 169 inslagen geweest met 78 dodelijke slachtoffers als gevolg o.a. 
op 15 maart 1945 heeft een v2 bom tussen de kerk en het gemeentehuis voor acht dodelijke 
slachtoffers gezorgd en worden 12 woningen vernield. 

Meer activiteiten rond dit thema kan je vinden op www.kempen.be of via de app Liberation 
Route Europe.

deze fietsroute is ontwikkeld door vzw toerisme Brasschaat naar aanleiding van de herdenking van de 75 
jaar bevrijding WOII (augustus 2019)

routebeschrijving

5. Fiets rechtdoor de FORTSESTEENWEG en sla rechtsaf de 
     HEIDESTRAAT in. 
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